
 

 

Het Bijbelse verhaal van God en de mens 

 begint met chaos:  

er was iets niet in orde: 
 

“De aarde is woestheid en warboel geweest,  

met duisternis op het aanschijn van de oervloed.” 

(Gen 1,2) 

 

Maar Gods Geest zweefde over het water 

en God sprak en schiep orde uit de chaos. 
 

� 
“In het begin was het Woord,  

het Woord was bij God  

en het Woord was God.  

Alles is erdoor ontstaan.  

 

(uit de Johannesproloog) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘Ik heb de ellende van mijn volk 

in Egypte gezien,  

de jammerklachten over hun 

onderdrukkers gehoord;  

Ik ken hun lijden.  

Ik ben afgedaald om hen te 

bevrijden uit de macht van 

Egypte,  

om hen weg te leiden  

uit dit land,  

naar een land  

dat goed en ruim is,  

een land dat overvloeit  

van melk en honing. … 

 

(uit het boek Genesis) 

 



 

Het verhaal zet zich voort door de 

geschiedenis heen:  

 

telkens wanneer er iets niet in orde is 

brengt God mensen in beweging  

die zich laten raken, 

zoals de PROFETEN,  

die de misstanden  

van hun tijd aanklaagden 

en JEZUS  

wiens hele leven gericht was op de 

bevrijdende Boodschap van een  

God, die Liefde is.  

Hij werd voorbeeld en wegwijzer voor 

veel MANNEN EN VROUWEN die door 

zijn leven geïnspireerd zelf tot 

verhaaldrager c.q. verhaaldraagster 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal gaat door en manifesteert zich telkens weer  

als een weg naar bevrijding en (mens)wording. 

Zo ook in de 19e eeuw, in Nederland en heel concreet hier in Maastricht. 


